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eilige Suitbertus

HartSlag is een uitgave van:
Parochie H. Suitbertus
Kornedijk 2

4116 CE Buren
www.suitbertusparochie.nl

nr. 2: 5 april - 23 mei

Pastoraal team
pastoraalteam@2parochies.nl

Fred Hogenelst (pastoor)
pastoorhogenelst@2parochies.nl
Telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur
en don. 18-19 uur, 06-23380310

Vincent van der Helm (diaken)
diaken.vanderhelm@2parochies.nl
Wies Sarot-Erkens (pastoraal werker)
w.sarot@2parochies.nl

Marianne van Tricht (pw beleid)
m.vantricht@2parochies.nl

Lilian Weijman (pastoraal werker)
L.weijman@2parochies.nl

Secretariaat parochie en bestuur
Yvonne Schneider- v.d. Heijden
06-206 259 09
secretariaat@suitbertusparochie.nl

Parochiebestuur

pastoor Fred Hogenelst (voorzitter)
Bert de Weerd (vicevoorzitter)
vacature (secretaris)

Hans Buitenhuis (penningmeester)
Léon van Treijen (gebouwen)

Frank Millenaar (lid)

Cisca Sparla-Versluis (lid)

Mildred Visser (lid)

Sylvia van Uzendoorn-Dikker (lid)

Vertrouwenspersoon

Ellen Kok-Hendriks
vertrouwenspersoon@2parochies.nl
06-44918278

Opgave doop en huwelijk
zie website:

www.suitbertusparochie.nl/ikwil...
Ziekenzalving/-zegen

neem contact op met uw lokale
secretariaat

Centrale redactie

Trees van Saase

Marianne van Tricht
hartslag@suitbertusparochie.nl
voor parochiebrede artikelen

Sluitingsdatum kopij nr. 3 -2025
periode 24 mei - 11 juli: 29 april

W hiebhen getracht voor het gebik van fole's an teksten toestemiming

tevragen aan de rechihebbenden. Mocht u desonedanks menen dat i

rechten niet 7§n gehonﬂmd. dlan vermeken we U Coniact op e nemen.

Vanuit het pastoraal team.....

Op weg naar de Goede Week en Pasen
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Jezus trok drie jaar weldoende rond tot Hij uiteindelijk in Jeruzalem - A
kwam.
Hij werd als Koning binnengehaald. Mantels werden voor zijn voeten gelegd en Hij
werd toegewuifd met o.a. palmtakken. Hosanna, Jezus de Koning, de Verlosser is in ons
midden. Het was één groot feest.
We vieren dit in onze kerk op Palmzondag. Het is het begin van de Goede Week, waarin
alle lijntjes van zijn leven samen komen. Zijn missie nadert zijn hoogtepunt.

Op Witte Donderdag vieren we dat Jezus en zijn leerlingen aan tafel gaan. Jezus bidt
eerst over het eten. Hij noemt het brood dan “zijn lichaam” en de wijn “zijn bloed".
Jezus breekt het brood en deelt het uit. Hij laat de beker met wijn rondgaan.

Het brood dat wij eten, is dan wérkelijk Christus zelf geworden. We zien Brood (de H.
Communie), maar het is Christus, in de gedaante van brood. De wijn is wérkelijk het
bloed van Christus geworden. Na de maaltijd trokken Jezus en een aantal leerlingen
naar de Hof van Olijven om daar te bidden.

Het was inmiddels vrijdag geworden: Goede Vrijdag.

Jezus is gevangen genomen en naar Pontius Pilatus gebracht. Deze was van mening
dat Jezus onschuldig was en wilde Jezus vrij laten. Maar het volk dreigde in opstand te
komen zodat Pilatus Jezus overleverde aan het volk.

Jezus werd gemarteld en veroordeeld tot de kruisdood. Hij moest zijn kruis zelf dragen
op weg naar de Calvarieberg.

We gedenken deze tocht in 14 momenten, in onze kerk, door het bidden van de
kruisweg. Je leeft dan als het ware mee met Jezus.

In de avond van Goede Vrijdag vieren we het heil dat Jezus ons bracht door zijn lijden
en sterven.

We bidden en waken bij het kruis en brengen Jezus en het kruis onze hulde.

Dan volgt de stille zaterdag waarop we ons in stilte en gebed voorbereiden op de
verrijzenis van Jezus. In de late avond van Paaszaterdag vieren we dat Jezus opstaat uit
de dood. We doen dit in de Paaswake. De Paaskaars wordt de kerk binnengedragen als
het Licht van Christus. Ofwel, Jezus z&lf die als Licht in de wereld terugkomt. We waken
met kaarsen tot de Paasjubelzang gezongen wordt. Het graf is leeg. Christus is
verrezen, Hij heeft de dood overwonnen
door zijn lijden en sterven.

Er worden veel bijbellezingen gelezen
waarin de liefde van God naar voren komt.
Na de preek, vernieuwen wij onze
doopbeloften en worden wij gezegend met
het nieuw gewijde water. Het staat voor het
nieuwe begin dat wij maken met ons leven.
Nu is het aan ons om Jezus te volgen in het
voorbeeld dat Hij ons gaf in zijn leven.

Ik wens u allen een Zalig Pasen -
diaken Vincent van der Helm




Hoop in onrustige tijden

Eris deze weken zoveel gaande in onze wereld aan oorlog
en geweld, aan onrust en onzekerheid dat je misschien
maar liever het nieuws niet meer volgt. Na decennia van
vrede en welvaart nemen nu ook op ons continent de
spanningen toe. Er wordt in de politiek gesproken over
herbewapening en onze regering adviseert dat je thuis
maatregelen neemt zodat je bij een ramp jezelf 72 uur kunt
redden. Wat doen dergelijke berichten met jezelf en de
mensen om je heen?

In de kerk vieren we ondertussen een jubeljaar onder het
motto “Pelgrims van Hoop". Maar heb jij nog hoop, en waar
hoop je dan op?

Awraham 5Soetendorp bracht de eerste twee jaar van zijn
leven op een onderduikadres door. Op zijn 25ste begon hij
als jongste rabbijn van Nederland en groeide uit tot de stem
van liberaal-joods Nederland en tot pleitbezorger van vrede
en hoop.

Je bent uitgenodigd om samen te kijken naar een
vraaggesprek (van 25 min.) dat hij had met Annemiek
Schrijver. Hij deelt daarin een aantal belangrijke inzichten
over woede en hoop die hij in zijn leven heeft opgedaan.
Naar aanleiding van deze opname gaan we met elkaar in

gesprek over wat ons raakt en wat ons hoop geeft in deze
onrustige tijden.

Datum: donderdag 24 april
Tijd: 20.00u - 22.00u, inloop vanaf 19.45u

Plaats: Lucashuis, naast de H. Michaélkerk, 4
Jhr. Ramweg 17a te Schalkwijk 2
Deelnemers: min. 6, max. 20 >
Graag tevoren opgeven bij Marianne van Tricht: ;\-q-

m.vantricht@2parochies.nl PELGR™

Eerste communie 25 mei 2025: Blijf dit doen

De kinderen raken langzaam thuis in de kerk. Ze hebben
niet alleen hun harten gemaakt om zich voor te stellen
aan ons, ze hebben ook een speurtocht gedaan door de
kerk en zijn nu druk bezig met hun werkboek Blijf dit
doen. ledere paar weken zijn ze op zondagochtend in de
kerk om weer meer te leren over God, die bij ons wil zijn.
Ze horen natuurlijk ook over Jezus die zijn hele leven liet
zien hoe graag God bij ons wil zijn. Voor Palmzondag
maken ze stokken om in de processie mee te kunnen
doen. Zo groeien ze langzaam toe naar het grote feest op
25 mei.

En een feest is natuurlijk pas écht een feest als je het
samen viert. Daarom nodigen we jullie allemaal heel

Misschien hebben jullie de harten al zien hangen, de
harten van de Eerste Communicantjes uit onze parochie.
Ze zijn te bewonderen in de Dominicuskerk in Tiel en
passen perfect bij de groep van 21 lieve, leuke kinderen
die zich voorbereiden op de Eerste communie.

hartelijk uit voor de Eerste communieviering op 25 mei
om 11.00 uur in Tiel. Tot gauw!
Werkgroep Eerste Communie

Uitnodiging Open Huis parochiecentrum Buren

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het Open Huis van ons nieuwe
parochiecentrum in Buren. Dit prachtige nieuwe centrum is nu voltooid en wij
willen het graag aan u laten zien.

Datum : Zaterdag 17 mei

Tijd : 10.00-13.00 uur

Locatie : Kornedijk 2 in Buren

Kom en maak u vertrouwd met ons nieuwe centrum, ontmoet andere

parochianen en geniet van een gezellig en informeel samenzijn. Er worden
rondleidingen gegeven en we zorgen voor koffie/thee en lekkernijen. Wij hopen u daar te zien!
Parochiebestuur



Deelnemers Van Harte Katholiek gedoopt en gevormd in Paasnacht

Met zo'n 20 deelnemers beleefde de cursus Van Harte Katholiek een bemoedigende start. Op deze bladzijden
komen enkele deelnemers aan het woord over hun ervaringen.

Maar liefst twee groepen (in Tiel en Houten) belangstellenden volgden de cursus, onder begeleiding van Wies Sarot en met
medewerking van alle leden van het pastoraal team. Zoals de bedoeling was, deden volwassenen mee die erover dachten
katholiek te worden. Maar ook parochianen die hun geloof wilden opfrissen. Uiteindelijk kiezen zeven mensen ervoor om
gedoopt en gevormd te worden. Vijf anderen zijn in het verleden reeds gedoopt en worden nu door het Vormsel belijdend
lid van onze kerk. Het Doopsel en Vormsel van deze mensen wordt gevierd in de Paaswake in Tiel, zaterdag 19 april om
21.00 uur. Fijn als u meeviert en deze mensen welkom heet in onze kerk!

Willie: eindelijk word ik gevormd

Ik ben Willie
Bergmann, 46 jaar,
woonachtig in
Cothen enin het
dagelijks leven ben
ik veterinair
patholoog aan de
Universiteit van
Utrecht.

Mijn moeder was
niet-praktiserend
protestant en mijn
vader een
praktiserende
katholiek met als
gevolg dat ik niet
gedoopt ben als
kind en het geloof
zo goed als niet ter sprake kwam, hoewel ik wel die
behoefte toen al had. Toen ik 10 was overleed mijn moeder
waarna ik met mijn vader mee ben gegaan naar de kerk.
Op mijn 19de ben ik uiteindelijk gedoopt. Een jaar daarna
zou het Vormsel plaatsvinden, maar door onduidelijke
redenen is dat niet doorgegaan. lk héb dat altijd erg
jammer gevonden omdatik mijn geloef wil verdiepen, de
leer van de kerk meer in mijn leven wil implementeren en
omdat ik een sterkere relatie wil met onze Hemelse Vader,
Jezus Christus en de Heilige Geest. .

Tijdens de bijbelleesgroep Lectio Divina werd ik I'giéadviseerd
contact op te nemen met Wies Sarot en zo ben ik bij de
cursus "Van Harte Katholiek” terechtgekomen. lk ben erg
blij met deze cursus. Ik heb voor dedoop 3 jaar catechese
onderwijs gehad en desondanks leer ik iedere bijeenkomst
weer wat nieuws. Er is een duidelijke en logische opbouw
aan thema's die besproken worden en er is voldoende
ruimte voor vragen en eigen inbreng. Daarnaast zijn de
bijeenkomsten ook gezellig en heb ik nieuwe, leuke
mensen ontmoet. Bij de cursus zijn ook mensen aanwezig
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die al gedoopt en gevormd zijn en ik vind het inspirerend
om ook hun verhalen te horen. Ik kan de cursus “Van Harte
Katholiek” aan iedereen aanraden!

Wim en Trees: tijd voor verdieping

Wij, Wim (74 jaar) en Trees (69 jaar) wonende in Culemborg,
zijn van-huis-uit katholiek. Wat voor ons wil zeggen dat
dopen en Eerste heilige Communie gewoon erbij hoorden.
Net als iedere zondag naar de Heilige Mis gaan. In ons
werkzame leven hadden we nooit veel tijd om bij ons
geloof stil te staan, al praatten we met onze dochters graag
thuis na over de preek van de pastor.

Nu we gepensioneerd zijn, hebben we tijd om ons meer te
verdiepen in ons geloof. En we willen ook graag luisteren
naar en spreken met mensen die in geloof en kerk
geinteresseerd zijn.

Toen de uitnodiging van Van Harte Katholiek kwam, leek
ons dat een goed idee. Dus hebben we ons aangemeld.

De bijeenkomsten die volgden, waren erg plezierig. Het was
extra fijn dat er, in onze groep, sprake was van gedoopten,
niet-gedoopten en mensen uit de protestantse kerk.

Een mooi evenwicht tussen informatie, uitwisseling en een
lach. Het deed ons goed dat er meer mensen zijn die met
geloof en kerk bezig (willen) zijn. En het bevestigde voor
ons dat de keus‘iran onze Dudérs en van ons, ten opzichte
van onze kinderen, om ze een r.k. opvoeding te geven een
goede keuze is. We zijn blijaan de “‘cursus"deeigenomen te
hebben. We vinden het een aanrader voor ieder die zich in
geloof en kerk wil verdiepen.

Wi en Trees van Saase




Annemieke: leerzaam voor
mijn parochiewerk

De aanleiding om mee te doen met de cursus Van Harte
Katholiek was eigenlijk omdat ik me aangeboden had om in
de avond te rijden naar Tiel voor een dopeling uit Cothen.
En zelf leek het mij puur uit interesse - als trouwe katholiek
van huis uit - leerzaam en goed om opnieuw te horen
waarom bepaalde rituelen en gewoonten gaan zoals ze
gaan in onze Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap.

Ik was positief verrast door de overwegend behoorlijk jonge
en gedreven groep in Tiel. Dat inspireerde mij enorm. Heel
fijn om te zien en te horen hoe elke deelnemer serieus met
de bijbel in de weer gaat en zich openstelt voor alle facetten
van ons geloof.

Gaandeweqg kreeg ik diverse handvatten mee om nog weer
meer verdieping voor mijzelf te krijgen. Zoals een boeken-
of luistertip, die voor mij waardevol kan zijn bij de
voorbereiding van een overweging. Zelfs praktisch gezien
leverde de rondleiding door de kerk voor mij ook nieuwe
informatie op, zoals over het branden van het Godslicht bij
het tabernakel, om Gods aanwezigheid in de kerk bij een
Woord- en Communieviering te benadrukken. Ook is het
goed om als Rooms-Katholiek goed op de hoogte te zijn
van een bewuste beleving en verklaring van de gang van
het kerkelijk jaar. Dit wordt aan alle kanten mooi belicht,
ook de ontstaansgeschiedenis ervan. In die zin is de cursus
een aanrader voor iedereen!

Mijn naam is Annemieke Verberk, 59 jaar, uit Wijk bij
Duurstede, en werkzaam als zelfstandige met een eigen
zaak in verpakkings- en presentatiemiddelen voor de
juwelier. Als betrokken parochiaan in de kerk in Wijk maak ik
o.a. wekelijks de misintenties en de mededelingen op, hou
de agenda bij voor de bijeenkomsten in de bijgebouwen, ik
sluit en open de Mariakapel, bezoek zieke parochianen en
tachtigplussers, ik ben lectrice en lekenvoorganger.

Saco: God laat mij niet los

Het momentdat ik in 2011, in mijn oude slaapkamer in het
ouderlijk huis door God werd vastgepakt om me uit een
zeer benarde situatie te redden, staat me nog bij als de dag
van gisteren. Hij heeft me sindsdien nooit losgelaten, en me
geleid op Zijn pad. Door de mensen om me heen, door
“toevallige” gesprekken met vreemdelingen die vanaf dat
moment door mijn leven vervlochten werden en door heel
veel warmte en ruimte die kerkgangers me boden. De
zondagse diensten en werken voor de geloofsgemeenschap
werden steeds meer een basis in mijn leven. In de afgelopen
tien jaar (toen ik nog in Utrecht woonde) heb ik me sterk
verbonden gevoeld met de Jacobikerk. Sinds onze
verhuizing naar Culemborg zijn we bij de gemeenschap van
de H. Barbarakerk in Culemborg terechtgekomen en ook in
mijn korte tijd daar voel ik me gezegend door echte
verbondenheid en vriendschap. De doop en het vormsel
zijn voor mij een bevestiging van het geloof dat ik sinds
2011 rotsvast in en om me heen draag.

Het viel me op dat de cursus Van Harte Katholiek steeds
door andere pastores van de parochie wordt gegeven; met
het volgen van de
cursus leer je
daardoor ook

ineens het hele
pastorale team wat
persoonlijker
kennen en dat
heeft voor mij een
mooie kleur aan de
preken gegeven
die ik later op
zondag hoorde (als
je iemand wat
beter kent kan je
sommige
opmerkingen ook
weer beter

plaatsen). De cursus is een plek waar we als groep met
elkaar stil mogen staan bij het geloof, en waar plaats is voor
het uitwisselen van persoonlijke verhalen en ervaringen. Er
wordt uiteraard gebeden en in de bijbel gelezen, uitleg
gegeven over hoe de kerk en de geloofsgemeenschap
werkt en uiteraard is een rondleiding door de kerk met
uitgebreide toelichting gegeven.

Ik ben Saco de la Parra, 45 jaar, getrouwd met Frédérique en
samen met onze dochter Elodie wonen we sinds 2023 in
Culemborg. Ik werk bij ProRail als projectmanager in de
bouw.

portretfoto’s biz. 4 en 5: privébezit
foto cover: Groep Tiel Van Harte Katholiek: Vincent van der Helm



Op weg naar Pasen met sterven, dood en verrijzenis.

Buiten begint de lente zich echt te laten zien. Er komt steeds meer
kleur en leven in de natuur. Veel mensen willen ook ‘naar buiten.
Het nieuwe leven trekt ons aan, het inspireert en motiveert ons

en geeft ons energie. En dan zijn we als Kerk, als
geloofsgemeenschap, op weg naar Pasen; het grote geheim van
leven, dood en verrijzenis. Het lijkt misschien tegenstrijdig maar
toch... Want hoewel Pasen niet zonder het sterven kan, is het
feest van Pasen ook het feest van Leven en zelfs Eeuwig Leven.
Immers als gelovigen leven wij met het wonderbare besef dat het
leven niet ophoudt als wij sterven. Sterker nog: het gaat door, het
gaat vérder. Sterven hoort bij het leven. Men zegt wel "Het is de
enige zekerheid die je hebt: je wordt een keer geboren en je gaat
een keer dood”" En dat heeft de mensheid al zijn gehele bestaan geboeid. Het eeuwig leven dat ons bij ons Doopsel is
gegeven, maakt een overstap van aards naar hemels, hoe dan ook. Het klinkt moeilijk en ingewikkeld maar het is toch de
kern van ons geloof. God laat niet verloren gaan het werk van zijn handen, dat wat Hij lief heeft.

Sterven is en blijft een ingrijpend gebeuren, niet alleen voor de stervende, ook voor de directe omgeving en de
geloofsgemeenschap waartoe iemand behoort. Afscheid nemen gaat met pijn en verdriet gepaard. Loslaten wat je lief is, is
een moeilijk proces. We hebben in onze tijd ook behoefte aan een passende viering van dit afscheid. Als iemand gestorven
is, is het van belang om op een waardige wijze afscheid te kunnen nemen. In de afgelopen jaren zien wij een toename van
diversiteit in de manieren waarop mensen afscheid willen nemen van hun dierbare overledenen. Een vaak gehoorde term is
daarbij dat mensen graag op hun ‘eigen manier’ afscheid van een dierbare willen nemen. Voor de Kerk is dit verlangen een
uitdaging. De Kerk heeft een eeuwenlange traditie in het verzorgen van de uitvaarten en het brengen van de laatste eer
aan onze dierbare doden. Deze traditie is divers, maar heeft altijd het geloof in de belofte van Christus ‘dat wij eens met
Hem zullen verrijzen’ als uitgangspunt

De doden de laatste eer bewijzen, hen gedenken en voor hen bidden, hen met liefde omringen en hen op een waardige
wijze uitgeleide doen, is van oudsher een werk van barmhartigheid dat de Kerk serieus neemt en die uitdrukkelijk tot de
taken van de Kerk behoort. De leden van het pastoraal team en de daarvoor speciaal geschoolde uitvaartvrijwilligers zullen
samen met de nabestaanden zoeken naar wat binnen de gegeven mogelijkheden een waardig en waardevol afscheid kan
zijn. De parochie kent daartoe een aantal vormen van vieringen. Hierover wil onze uitvaartfolder informatie geven. Deze
folder vindt u op onze website www.suitbertusparochie.nl Kijk onder: ik wil.... informatie over uitvaart in de kerk. Of klik op
het nieuwsbericht van 15 februari jl.

Fred Hogenelst, pastoor




Zondag + slaat aan e s ST

Deze winter zijn we begonnen met Zondag+. In Tiel was

de aftrap op Maria Lichtmis met een pannenkoekenontbijt, eucharistieviering beginnen we uiteraard met een
een aantal inspirerende workshops en een feestelijke processie. We sluiten weer af met een gezellige, aangeklede
viering met de wijding van versierde kaarsen. Houten koffie/limonade.
volgde een maand later, op de eerste zondag van de
Veertigdagentijd met als thema In de olie. Dat thema was Op Hemelvaart (29 mei) is
gekozen omdat tijdens de mis tien mensen de de volgende Zondag+ in
catechumenenzalving zouden ontvangen. Ook hier een Houten. Daarover in het
ontbijt, een aantal workshops en wederom veel gezellige volgende parochieblad
ontmoetingen. meer.
Kortom, Zondag+ smaakt naar meer. En er komt meer. Op onze Facebook-pagina
en in de laatste Dichtbij
Op Palmzondag 12 april ben je van harte welkom in Tiel vind je een sfeerimpressie
voor de volgende Zondag+. Tijdens het ontbijt zijn er van de Zondag+. Neem er
eieren om te versieren en daarna te eten. Ook staan er vooral eens een kijkje!
matses op tafel. Om kwart voor tien gaan we verder met Tot ziens bij Zondag+.
een workshop palmstokken maken voor de kinderen, is er Pastoraal team en

een presentatie van een Kruisweg in het Limburgse land en werkgroep Zondag+
kan je kennismaken met de Zeven Kruiswoorden. De

ileepy |e uabbi| uaypjoisseedwied ap 100A uazinLy

=& Laatste kans: wie wil er met ons mee naar Belgié?

We gaan 20 t/m 22 juni a.s. naar de Abdij van Postel in Mol.

We hebben nog enkele plekken voor wie de stilte, de rust, de kloosterliturgie en de gezelligheid
van de groep wil meebeleven.

Geef je zo snel mogelijk op bij Karin Hulsdouw: r.hulsdouw@kpnmail.nl

Dan krijg je de uitnodiging voor de kennismakingsavond.
. Namens de werkgroep Kloostergang,

Lilian Weijman

Zalving van de catechumenen

De eerste zondag van de Veertigdagentijd in Houten was, ondanks de Vasten, een heel feestelijke zondag. We mochten
namelijk tien mensen uit alle hoeken van onze beide parochies verwelkomen die zich voorbereiden op hun Doop en/of
Vormsel in de Paasnacht. De zalving met de catechumenenolie markeert op liturgische wijze dat ze er bijna klaar voor zijn.
Nog een paar weken, nog een paar lessen en dan
gaat het gebeuren.

Voorafgaand aan de viering was het al mogelijk
om kennis te maken met een aantal van de
aanstaande dopelingen. Ze hadden prachtige
borden gemaakt met in &én zin hun motivatie om
gedoopt te worden. Zo stond er bij Wessel te
lezen: "Een mens leeft niet van brood alleen”. Puur
toevallig ook een uitspraak van Jezus in het
evangelie van deze zondag. Imelda had op haar
poster staan: "Onze Hemelse Vader is een God van
herstel". En voor Louise geldt:" God raakt je waar je
Hem het meeste nodig hebt".

In de Paaswake zullen de catechumenen het Doopsel en/of Vormsel ontvangen in Tiel.
De viering in Tiel begint om 21.00 uur. Uiteraard is iedereen daar van harte welkom.

Wies Sarot, pastoraal werker



Terugblik Vormsel 9 februari 2025

Een paar weken geleden heb ik mijn vormsel mogen doen. Ik vond het spannend en volgens mij de anderen ook. Daarnaast
heb ik nieuwe vrienden gemaakt en oude vrienden weer gezien. Het was fijn om dit niet alleen te doen en dat vonden de
anderen ook volgens mij. We hebben onze chicste kleding aangetrokken en ook hebben sommige meiden zelfs make-up
opgedaan. We namen ook cnze doopkaarsen mee. (P.S. ik ben het meisje in de bloemenjurk met grijs).

We hebben het vormsel met 21 mensen gedaan en zijn samen met
elkaar naar het ‘vorm-kamp’ en op bezoek bij de vormheer
geweest. Daar hebben we vooral gelachen en elkaar geholpen. De
volwassen die er waren hebben ons allemaal verzorgd, geholpen,
goed laten voorbereiden en ze hebben ons veel geleerd.

De vormheer was rector Patrick Kuipers en hij was de vervanger
van de gebruikelijke vormheer. Deze kon niet erbij zijn omdat hij
naar een afstudeerceremonie moest van een van zijn studenten.

De andere vormelingen en ik kenden de vormheer al omdat we,
zoals ik al gezegd had, op bezoek waren geweest in Utrecht bij
rector Kuipers. We gingen met de trein daar naar toe en het was
vooral zorgen dat we niemand zouden kwijtraken! En we hebben
ook nog eens gesnoept en ook gekeken naar de stad met
nieuwsgierige ogen!

Het was een gekkenhuis daar bij rector Kuipers maar ik vond het
wel fijn met mijn vrienden! Als voorbereiding op het bezoek aan
de rector moest ik vragen opstellen en ik heb wel een paar van die
vragen gesteld. De andere vormelingen hebben ook hun vragen
gesteld en we hebben ook veel weetjes gehoord, veel geleerd en
ook veel genoten samen natuurlijk!

lk wens iedereen een lang en geweldig leven en veel geluk op hun
pad natuurlijk! Ik wens dit iedereen toe omdat iedereen elkaar
hielp en voor elkaar opkwam. Het leek op de harmonie bij een
band waar iedereen zijn uiterste best gedaan had, zeer intens! We

hebben veel van elkaar geleerd. Hoe dan ook, ik wens iedereen het beste toe en geef iedereen graag mee: als het donkere

tijden zijn, sta altijd open voor God en laat “je kaars” aansteken!

Elena Besaril

Bedevaart Kevelaer: gaat u mee?

Beste parochianen,

Van harte nodigen wij u uit om op maandag 1 september
2025 mee te gaan op bedevaart naar Kevelaer. Ook
jongeren en gezinnen zijn van harte welkom om deel te
nemen aan deze bedevaart naar Kevelaer.

Kevelaer heeft zich in de loop der eeuwen ontwikkeld tot
een bekende bedevaartplaats. Al in 1647 erkende de Kerk
acht genezingen als wonderbaarlijk. Sindsdien trekken
talloze pelgrims naar Maria, de Troosteres van de
bedroefden, om hun zorgen, pijn en verdriet bij haar neer te
leggen. Maar Kevelaer is niet alleen een plaats van troost:
het is ook een plek van geloofsverdieping, ontmoeting en
bezinning. Tijdens onze bedevaart is er gelegenheid om een
kaarsje op te steken en persoonlijk te bidden. Daarnaast is
er tijd voor koffie en de mogelijkheid om souvenirs te
kopen.

Programma van de dag:

e Vertrek

o Culemborg: 08.30 uur

o Tiel: 09.00 uur

» Hoogtepunten in Kevelaer

o Intocht-processie naar de Genadekapel
o Feestelijke Eucharistieviering

o Overweging van de Kruisweg

o Plechtig Lof

® Terugreis: 18.00 uur richting Tiel en Culemborg

B

Voor meer informatie over de bedevaart en aanmelding kunt
u contact opnemen met:
# Ineke Jansen e-mail: gimvleeuwen@outlook.com
¢ Ria Leeuwen e-mail: wimine@casema.nl

Telefoon: 0627311427
Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze inspirerende
reis naar Maria in Kevelaer!



Thuis Geloven

Tekst en illustraties: Marjet de Jong

Eieren en Pasen. De connectie komt
uit de tijd dat mensen leefden op
het ritme van de natuur.

Voor de glansrol van eieren in de lente
is een verklaring: kippen begonnen

na de donkere tijd weer te leggen bij
meer dan 14 uur daglicht per dag. (Dit
jaar op 17 april, Witte Donderdag.) Het
kippenei was een echte lentetraktatie
- als het niet bij moeder kip werd
gelaten. Eieren zouden door de oude
Germanen zijn verstopt in de akker
om vruchtbaarheid te hevorderen. En
er is een gelovige duiding: de eischaal
symboliseert het graf van Christus
waaruit nieuw leven voortkomt. En als
je meditatief over eieren nadenkt, kun
je ontzag hebben voor het prille begin
van alle wezens in Gods grote plan.
Met Pasen zijn er eieren. Ze worden
versierd, verstopt, gezocht en gegeten.

Natuurlijk kleuren

Is het geen mooie uitdaging om eieren
te kleuren met gewone voedingsmid-
delen. Helemaal natuurlijk. Dat lukt.
Begin een of twee dagen van tevoren.

NODIG
- Witte en bruine (biologische) eieren
+ Rode kool, vers

+ Rode biet, vers

+ Kurkuma (geelwaortel), vers of poeder

« Schil van bruine/rode ui (wat opspa-
ren)

- Azijn

+ Glazen schalen en/of potten

DOEN

Kook de eieren hard. le kleurt ze door
ze (warm of afgekoeld) in een kleurbad
onder te dompelen en een tijd te laten
staan.

Roodbruin: Kook rode hiet, in reepjes
gesneden, gaar. Roer door dit kook-
vocht een eetlepel azijn.

TIUDEN

Wit ei in rode kool:
lichtblauw in 2-3 uur:
donkerblauw in 6-8 uur
Bruin eiin rode kool:
groen in 1,5 uur;
donkergroen in 6-8 uur

Wit ei in biet:

roodbruin in 5-6 uur

Wit ei in uienschil:
warmbruin in 6-8 uur

Wit ei in kurkuma:

geel na 10 minuten koken;
oker na langer verfbad.

Blauw/groen: Gebruik rode kool. Snijd
een paar bladeren fijn. Kook ze in ruim
water (voldoende voor het verfbad

dat je nodig hebt) tot de kool gaar is
en vang het kookvocht op. Roer er een
scheutje azijn door.

Tip: De rode kool en biet kun je
gewoon opeten.

Warmbruin: Verf de eieren in het kook-
vocht van (flink wat) jasjes van bruine
of rode uien.

Geel: Graag snel resultaat? Kurkuma in
water met wat azijn geeft een oranje
vloeistof waar je de eieren direct in
kunt koken.
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Van de bestuurstafel...

Terugblik op het afscheid van pastoraal werker Ed van de Moosdijk ﬁ-., ! J’g a
Op 14 maart hebben we in een sfeervolle viering afscheid genomen van pastor Ed van de Moosduk w
Tijdens de receptie na afloop van deze viering is Ed door velen bedankt en toegesproken. Ed is jarenlang ver onden

geweest aan onze gemeenschap en is nu gaan genieten van een welverdiend pensioen.
Ed, namens ons allen willen we je nogmaals bedanken voor je inzet en toewijding en we hopen dat je geniet van deze
nieuwe fase in je leven.

Afronding werkzaamheden parochiecentrum Buren
De laatste werkzaamheden aan het nieuwe parochiecentrum zijn bijna afgerond. Om dit te vieren, nodigen wij alle
parochianen uit voor een Open Huis op zaterdag 17 mei van 10.00-13.00 uur. Zie onze uitnodiging op blz. 3.

Sluiting parochiecentrum Culemborg

Wij laten u weten dat het parochiecentrum aan de Ridderstraat
vanwege het ingebruiknemen van het nieuwe parochiecentrum
in Buren als centrum voor de gehele parochie niet meer als
zodanig gebruikt wordt. We zullen dit gebouw in Culemborg gaan
verkopen, maar tot de verkoop is het nog wel in gebruik door de
Culemborgse geloofsgemeenschap.

Voortgang verkoop kerkgebouw in Culemborg

Het mag als bekend verondersteld worden dat het
parochiebestuur dit gebouw wil verkopen. Er is een groep van
drie Culemborgse investeerders waarmee het parochiebestuur
hierover in principe overeenstemming heeft. Eigenlijk zou de
definitieve verkoop dit jaar daadwerkelijk moeten gebeuren. De
bedachte toekomstige gebruiker, de bibliotheek, heeft echter op het laatste moment afgehaakt. Hierdoor loopt het
verkoopproces op zijn minst enige vertraging op.

Ontwikkeling kerkgebouw Geldermalsen
Recentelijk heeft het parochiebestuur van het bisdom vernomen dat het Vaticaan de bezwaarschriften van enkele
parochianen tegen de voorgenomen sluiting van dit kerkgebouw heeft gehonoreerd.
Dit betekent dat dit kerkgebouw nog niet kan worden onttrokken aan de goddelijke
eredienst. De aartsbisschop van Utrecht heeft aan de bezwaarmakers en het
parochiebestuur laten weten tegen dit besluit in beroep te gaan. Het parochiebestuur
wacht de verdere ontwikkeling hierin af. Vooralsnog blijven wij wat betreft de
geloofsgemeenschap Buren-Geldermalsen alleen in de kerk in Buren vieren.

Aanpassingen H. Dominicuskerk in Tiel

We zijn al enige tijd in gesprek met architecten en bisdom over aanpassingen in het
kerkgebouw in Tiel. Het gebouw voldoet in de huidige vorm niet aan de voorwaarden
voor een Eucharistisch Centrum. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de verduurzaming
van de kerk en naar de technische installaties. Ook wordt onderzocht of uitbreiding van
de kerk met een deels geintegreerde zaal haalbaar is. In deze zaal zouden dan
activiteiten voor grotere groepen georganiseerd kunnen worden. Denk hierbij aan
bijeenkomsten voor Walburg. We streven ernaar om een eigentijdse, duurzame en
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functionele ruimte te creéren die voldoet aan de behoeften van onze gemeenschap.

Afscheid van bestuurslid Mildred Visser
In de vergadering van april nemen we afscheid van een van onze bestuursleden, Mildred Visser.

Wij zijn haar dankbaar voor alles wat zij in de afgelopen jaren voor onze gemeenschap heeft gedaan en wensen haar het
allerbeste voor de toekomst.

Parochiebestuur



Pastor Ed van de Moosdijk met pensioen

De dag waarvan je wist dat-tie komen zou.... 14 maart was
het zover.

Met een waardevolle viering, samen met de andere leden
van het pastoraal team, in een zeer goed bezette H.
Dominicuskerk in Tiel namen we afscheid van Ed van de
Moosdijk als pastoraal werker.

De door Ed zelf gekozen lezingen en aansprekende liederen
door meerdere koren maakten het tot een warm afscheid.
Ook de woorden van dank en waardering, uitgesproken
door Bert de Weerd, vicevoorzitter van het
Suitbertusbestuur, waren bemoedigend. Vele parochianen,
vrijwilligers, collega'’s en mede-bestuurders uit diverse
gremia waarbij Ed betrokken was, alsmede zijn echtgenote
Sandra en enkele familieleden maakten het gebeuren
compleet.

Wij wensen Ed nog vele mooie jaren, met Sandra en andere
dierbaren. En danken Ed voor zijn inzet en getuigenissen in
woord en daad van de evangelische boodschap.

Pastoraal team en parochiebesturen

Dankwoord van Ed

Beste mensen,

Vrijdag 14 maart nam ik afscheid als pastorale werker. Ik kijk
dankbaar terug op de prachtige viering. Jullie waren met
zovelen, met zoveel lieve en mooie woorden. Een geweldig
afscheidscadeau dat Sandra en mij lang zal bijblijven.

Ed van de Moosdijk

Mgr. Hoogenboom spreekt over synodaal proces

In de Dominicusgemeenschap hebben we een kleine traditie met synodale bijeenkomstem: met elkaar in gesprek en
luisteren naar elkaar over de toekomst en de ontwikkeling van de kerk, wereldwijd en lokaal. Op 18 mei gaat dit voor de 6e
keer plaatsvinden.

Mgr. Hoogenboom heeft vanuit de Nederlandse Bisschoppenconferentie deelgenomen aan het synodale proces in Rome. Hij
is een aantal keren aanwezig geweest bij het Synodale Bisschoppenoverleg en was getuige van de samenstelling van het
slotdocument.

We zijn heel blij dat Mgr. Hoogenboom bereid is om zijn synode-ervaringen met ons te delen en om samen met ons te gaan
kijken naar een aantal thema'’s uit het slotdocument, die voor ons als parochie belangrijk zijn.

Op zondag 18 mei a.s. gaat Mgr. Hoogenboom voor in de eucharistieviering van 11.00 uur in de Dominicuskerk.
Aansluitend aan deze viering (na de koffie) vindt de synodale bijeenkomst met Mgr. Hoogenboom plaats.
Voor de deelnemers aan deze bijeenkomst is er na de koffie een eenvoudig broodje om de eerste honger te stillen.

Wees welkom in Tiel!

- Zondag 18 mei a.s. om 13.00 uur

- De bijeenkomst vindt plaats in de grote vergaderzaal van het parochiecentrum van de
Dominicuskerk.

- Adres: 5t. Walburgkerkpad 3

- Deelname is gratis

- Graag aanmelding vooraf i.v.m. de catering en het aantal plaatsen bij
mvdbesselaar@telfort.nl met vermelding ‘synodale bijeenkomst’

Veor een syncdale [Terk

- Werkgroep synodaal proces Dominicus Tiel

3pU3 U3p UDA 1314 5,010§
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VIERINGEN

ZATERDAG 12 april en ZONDAG 13 april Palmzondag

Beesd (zaterdag) 19.00 pastoor F. Hogenelst Eu, Palmwijding

Tiel 11.00 pastoor F. Hogenelst/ pw W. Sarot Eu, Zondag+, Doreminicus
Buren 11.00 werkgroep WoCo, gezinsviering, Pianist en Cantor
Culemborg 11.00 diaken V. v.d. Helm WoCo, AMDG, KWD

Maurik 10.00 pastor P. v.d. Ven Eu

Varik 09.00 diaken V. v.d. Helm WoCo, St. Caeciliakoor
DONDERDAG 17 april Witte Donderdag

Tiel 19.00 pastoor F. Hogenelst Eu, Mescalanza

Culemborg 19.00 pastor P. v.d. Ven Eu, AMDG

VRIJDAG 18 april Goede Vrijdag

Tiel 15.00 pw W. Sarot Kruisweg

Tiel 19.00 pastoor F. Hogenelst Eu, Chantiel

Culemborg 15.00 diaken V. v.d. Helm Kruisweg

Culemborg 19.00 pastor P.v.d. Ven Eu, AMDG

Maurik 15.00 werkgroep Kruisweg

Varik 15.00 werkgroep Kruisweg

ZATERDAG 19 april Paaszaterdag - Paaswake
Tiel 21.00 pastoor F. Hogenelst/ pw W. Sarot Eu, Chantiel en Mescalanza, Doop/Vormsel
Culemborg 21.00 pastor P.v.d. Ven Eu, AMDG

Maurik 20.00 werkgroep Oec, Wake naar het Licht
ZONDAG 20 april Pasen

Tiel 11.00 pastor P, v.d, Ven Eu, SDG en 7Walburgl-mr:)r
Beesd 09.00 diaken V. v.d. Helm WoCo

Buren 09.00 pastoor F. Hogenelst Eu, Dithaga, KWD
Culemborg 11.00 pastoor F. Hogenelst Eu, AMDG, KWD

Maurik 11.00 _ diaken V. v.d. Helm WoCo

Varik 09,00 pastor F. Mulders Eu, St. Caeciliakoor

MAANDAG 21 april Tweede Paasdag

Culemborg werkgroep

ZONDAG 27 apiril

Tiel pastoor F. Hogenelst i

Beesd 10.00 wEkgroep g Oec, Dorpsftent)viering
Buren 109.00 werkgroep | & WoCo, Pianist en cantor
Culemborg 11.00 werkgroep . j  WoCo, AMDG
Maurik 09.00 pastoor F. Hogénelst “Eu :

Varik 09.00 we'ﬁ(gf'uep- WoCo (%

ZONDAG 4 mei

Tiel 11.00 oorganger nog niet bekend

Buren 09.00 w W. Sarot

Curlemborg 11.00 Earcg'

Gellicum 09.00 pastor P. v.d. Ven Eu, Bloesem

Maurik 10.00 werkgroep WoCo

Varik 09.00 werkgroep WoCo, St. Caeciliakoor

Legenda: Wgv = woord- of gebedsviering
Eu = eucharistieviering KWD = kinderwoorddienst

'oCo = woord- en communieviering Oec = oecumenische viering




ZATERDAG 10 mei en ZONDAG 11 mei 4e zondag van Pasen
Beesd (zaterdag) 19.00 diaken V. v.d. Helm WoCo

Tiel 11.00 pastoor F. Hogenelst Eu, 5DG

Buren 11.00 pastor P. v.d. Ven Eu, Dithaga, KWD
Culemborg 11.00 werkgroep WoCo, AMDG

Maurik 10.00 werkgroep WoCo

Varik 09.00 pastoor F. Hogenelst Eu, St. Caeciliakoor
ZONDAG 18 mei 5e zondag van Pasen
Tiel 11.00 mgr. T. Hoogenboom Eu, Mescalanza

Beesd 09.00 werkgroep WoCo, Bloesem

Buren 09.00 werkgroep WoCo, Pianist en cantor
Culemborg 11.00 pw W. Sarot WoCo, AMDG

Maurik 09.00 pw W. Sarot WoCo

Varik 09.00 werkgroep WoCo, St. Caeciliakoor
ZONDAG 25 mei 6e zondag van Pasen
Tiel 11.00 pastoor F. Hogenelst Eu, 1e H. Communie, Doreminicus
Beesd 09.00 diaken V. v.d. Helm WoCo

Buren 09.00 pastoor F. Hogenelst Eu, Pianist en cantor
Culemborg 11.00 diaken V. v.d. Helm WoCo, AMDG

Maurik 10.00 werkgroep WoCo

Varik 09.00 pastor A. van Wieringen Eu, St, Caeciliakoor
DONDERDAG 29 mei Hemelvaart van de Heer
Tiel 11.00 pastor P.v.d. Ven Eu, cantors

Buren 09.00 diaken V. v.d. Helm Oec, Pianist en cantor
Culemborg 09.30 werkgroep Lauden, AMDG

Maurik 10.00 werkgroep Oec

Op naar Pasen

Het jaar 2025 is al weer zo ver verstreken dat
Pasen nadert, het mooie en belangrijke
Christelijke feest waarop wij de wederopstanding
van Jezus Christus herdenken, drie dagen na
zijn kruisiging! Na Zijn verrijzenis is Hij altijd
aan onze zijde geweest en gebleven bij alles
wat we zoal dagelijks doen en tegenkomen
op ons aller levenspad!

Terwijl ik deze regels tik, moet ik denken aan
het mooie beeld van Michelangelo, de Pieta,
waarop te zien is dat Maria met haar dode

zoon op haar schoot zit, dezelfde schoot die

Hem 33 jaar geleden had gebaard, erg tijd moeilijk hebben! Ik wens U allen alle goeds
indrukwekkend om dat te zien daar in Rome! en een ZALIG PASEN toe.
Maak van Pasen een mooi feest maar vergeet Willem Vizee

niet een gebed voor diegenen die het in deze

DOORDEWEEKSE VIERINGEN

Tiel, 09.45 - 10.00 uur, elke werkdag in de kapel gebedsmoment met aansluitend gelegenheid tot samen koffiedrinken.
Beesd donderdag 24 april 2025 10.30 uur ontmoetingsviering WaCo, Caeciliakoor

WUZIGINGEN VOORBEHOUDEN, KUK VOOR HET ACTUELE ROOSTER OP WWW.SUITBERTUSPAROCHIE.NL
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Markt 50
4101 BZ Culemborg

Reguliere viering: zondag 11.00 uur
Dagkapel: dagelijks open voor gebed

en bezinning

Parochiecentrum/Secretariaat
Ridderstraat 198

4101 BK Culemborg

T:0345 512660

Het secretariaat is zeer beperkt
bemenst, stuur bij voorkeur een
e-mail:
secretariaat.culemborg@suitbertusparoachie.nl

Uitvaarttelefoon:

In geval van nood, ziekenzalving of
overlijden kunt u bellen met

06-20 69 62 58

Locatieraad:
locatieraad.culemborg@suitbertusparochie.nl
Anthony Zielhorst, voorzitter

Koos Boekema, secretaris

Wim van Baaijen, budgetbeheer
Sophie Hakvoort

Maarten Grasveld

Bankrekeningen

Kerkbijdrage:

Rekeningnr. NL42 RABO 0312503423
t.n.v. ‘RK Suitbertus KB Culemborg’
o.v.v. 'Kerkbijdrage’

Overige betalingen:
NL57 ABNA 0470168331 o.v.v. het

onderwerp van betaling.

Redactie en kopij
hartslag-chorg@suitbertusparochie.nl

il De afgelopen jaren hebben voor een deel in het

: J” teken gestaan van de aanstaande verkoop van ons

: ||| kerkgebouw. Als dat eenmaal een feit is, zal het

4 beeld van het gebouw definitief veranderen. Op
initiatief van de Locatieraad 5t. Barbara hebben het
Parochiebestuur en het bestuur van de Stichting
Instandhouding van een rooms-katholiek
kerkgebouw in Culemborg opdracht gegeven tot het
" maken van een video-opname van het interieur.
Deze videofilm zal de herinnering aan het oorspronkelijke gebouw in de toekomst
levend kunnen houden.

Gekozen is voor een volledige registratie van het gebouw, de altaren, de ramen, de
kruiswegstaties, de heiligenbeelden en alles wat het interieur nog meer te bieden heeft.
De film vertelt het verhaal van het Huis van Barmhartigheid in alle facetten. Muzikaal
wordt het verhaal ondersteund door passende kerkmuziek van de hand van componist
Henk Badings. Het gaat hierbij om a cappella-koormuziek op allerlei plekken in het
gebouw, aangevuld met orgelmuziek op het Witte-orgel uit 1861.

Alle financiéle steun voor deze opname is van harte welkom!
U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL 53 RABO 0175 8669 88
t.n.v. Stichting Instandhouding R.K. Kerkgebouw te Culemborg.

Nu de eerste maanden in het nieuwe jaar achter de rug zijn, is het mooi om te zien hoe
onze Barbara App nieuwe initiatieven in de geloofsgemeenschap stimuleert. Informatie
uit het Vierhuis, het Leerhuis en het Doehuis wordt breed gedeeld, zodat iedere
app-gebruiker op de hoogte is. Stap voor stap sluiten de
parochianen zich bij de app-gemeenschap aan. In Culemborg zal
nog veel energie gestopt moeten worden in het betrekken van
iedereen bij deze vorm van communicatie.

Vanuit andere geloofsgemeenschappen is inmiddels ook
belangstelling getoond voor onze Barbara App: gaat deze
moderne manier van communiceren het verschil maken? Wie wil
meekijken, is van harte welkom. Stuur een mail naar
huisvanbarmhartigheid@gmail.com.

H. BARBARA

De App is onder de naam H. Barbara te
vinden in de Playstore van
Android-telefoons en in de App 5tore van
Apple-telefoons. Simpelweg downloaden
en je kunt meelezen. Van harte welkom!

*10.00 uur - iedere woensdag

De dagkapel is dagelijks open voor mensen
die even een stiltemomentje zoeken en/of

een kaarsje willen opsteken. )
Overleden:

| *10februari 2025
Anne Marie Joanne Maurice Adolphine
Schiltz (73 jaar)
*11 februari 2025
Johannes Petrus Maria Smit (77 jaar)
*13 maart 2025
Carolina Maria van Beurden-Story d,

(80 jaar) E[;I

Zaterdag 5 april
Zaterdag 3 mei
Zaterdag 7 juni

Verdere informatie:
0345 - 545895




Nu we in Culemborg bijna een jaar ervaring hebben opgedaan met de activiteiten in het Leerhuis, is het tijd voor een
tussenbalans. De voorbije maanden laten zien, dat het Leerhuis in een behoefte voorziet. De avonden over de Vensters van
Barmhartigheid die de aanzet tot het Leerhuis hebben gevormd, inspireren omdat ze de deelnemers aan het denken zetten.
Vanuit de afbeelding op zo'n raam duiken we eerst de geschiedenis rond de afgebeelde heilige in en vervolgens verdiepen
we ons in Bijbelverwijzingen naar het motto van het raam. Tenslotte worden we actief aangesproken bij de verwerking van
eén passage uit het Evangelie volgens de Ignatiaanse methode: we nemen de tijd om de tekst tot ons te laten doordringen
en ervaren wat ze bij ons teweegbrengt. In het open gesprek dat daarop volgt, leren we van elkaars inzichten.

Diaken Rene de Weerd heeft ons in vier avonden ingeleid in de Katholieke Sociale Leer, de principes die sinds het einde van
19e eeuw met de encycliek Rerum Novarum van Paus Leo Xl zijn uitgewerkt. Deze principes zijn volstrekt helder:

1. leder mens is beeld van God. Daarom moet de waardigheid van elk mens altijd worden gerespecteerd.

2. leder mens is pas een goed mens als hij in zijn handelen het algemeen welzijn dient.

3. We moeten de mensen helpen hun eigen keuzes te realiseren. Dit principe van subsidiariteit kunnen we het beste realiseren in een
democratische rechtsstaat.

4. Het principe van de solidariteit vereist, dat iedereen zich verantwoordelijk weet voor alle mensen.

Naast deze vier principes onderkent de katholieke sociale leer drie fundamentele waarden:

waarachtigheid, vrijheid en (sociale) rechtvaardigheid.

De deelnemers aan dit Leerhuisonderdeel komen binnenkort bij elkaar om van gedachten te wisselen over het vervolg van
deze avonden. Hoe kunnen we helpen om deze principes ook in onze eigen gemeenschap uit te dragen en hoe maken we
het geleerde concreet in ons eigen leven?

Paul van de Ven sloot in zijn lezing over Schepping, Duurzaamheid en Sabbat bij de cursus
over de katholieke sociale leer aan. Centraal in zijn betoog stond de encycliek Laudato si van
Paus Franciscus en de Bijbel als basis voor een ecologisch leven. Nieuw voor ons was de Wé/ﬁoa
analyse van het begrip rentmeesterschap. Paul van de Ven waarschuwde voor een te s Q‘i E
']

eng-economische interpretatie van dit begrip. Hij zei: "Het idee dat wij verantwoordelijkheid
hebben ten aanzien van onze medeschepselen, maar dat we niet hun eigenaar zijn, is het waard -
om vast te houden. Want verantwoordelijkheid impliceert uiteindelijk dat de niet-menselijke
schepping waardevol is. Als rentmeesterschap gezien wordt in de Bijbelse context van een
onderlinge verbondenheid van alle schepselen en van heel de schepping met God, is het wel een

bruikbare term."

Paul van de Ven riep op tot een herwaardering van de Sabbat, omdat niet de mens, maar de sabbat de kroon op Gods
schepping is: de rust wordt geheiligd, zodat er ruimte is om te vieren. Herwaardering van de sabbat, als een doorbreking van
de economische dwang tot produceren en consumeren, kan helpen om ons bewust te maken van andere waarden en

— tenminste een dag in de week - rechtvaardige verhoudingen tussen mensen onderling en tussen de mens en de hele
schepping te doen ontstaan. Deze oproep zet ons aan het denken. Ook op dit terrein is werk aan de winkel.

Ad de Keyzer kwam naar Culemborg om ons in te leiden in de Achtergrond en Praktijk van onze Liturgie. In deze reeks van zes
avonden maakten we kennis met de spiritualiteit van de liturgie. Er werd stilgestaan bij de betekenis en geschiedenis van de
liturgie, bij de Schriftlezingen en de wijze waarop zij op een spirituele manier gelezen kunnen worden. Ook de formulering
van gebeden kreeg veel aandacht. Zo kreeg de theorie rond de liturgie praktisch gestalte, wat heel belangrijk is voor de
liturgie in onze gemeenschap.

Een bijzondere avond was de ontmoeting met de biograaf van Huub Oosterhuis in de Open Hof. Marc van Dijk was
uitgenodigd door de Protestantse Gemeente Culemborg en onze eigen St. Barbara Geloofsgemeenschap om over zijn boek
te spreken. De avond werd muzikaal ingevuld door de protestantse Barbara Cantorij in samenwerking met het katholieke
Liturgisch Projectkoor. Marijn Slappendel speelde de piano, Anthony Zielhorst dirigeerde terwijl het verzamelde publiek uit
volle borst meezong met liederen als De Steppe zal bloeien, Licht dat ons aanstoot of Groter dan ons hart. Het gevoel van
verbondenheid aan de hand van het Oosterhuis-repertoire was heel sterk. Er gaan stemmen op om de komende tijd de
oecumene te vieren tijdens dergelijke Oosterhuis-avonden.

Zo blijkt het Leerhuis een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdieping van ons geloofsleven.
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Veertigdagentijd met de kinderen

Op zondag 9 maart zijn we met de
kinderwoorddienst gestart met de
veertigdagentijd. Het project van dit jaar heet
‘Een nieuwe dag. Elke dag gebeurt er een klein
wonder: de zon komt op, een nieuw begin. Dit
project wil de kinderen (maar ook ons) laten zien
dat er altijd een nieuw begin mogelijk is, hoe
donker de nacht ook is geweest.

De bijeenkomsten beginnen in de kerk, met een
‘wakkere wandelaar’ die de kinderen uitnodigt
mee te komen naar het zaaltje. Daar lezen we
elke keer een ander verhaal over een nieuw

H. Gregorius Buren begin en nieuwe kansen. We lezen onder andere
Kornedijk 3 de verhalen van de verloren zoon en de
4116 CE Buren vijgenboom die lang geen vruchten draagt. Als
deze Hartslag uitkomt, zijn we al halverwege het project.
St. Suitbertus Tijdens de veertigdagentijd hebben we ook een 'snoeptrommeltje. Op zondagen

krijgen de kinderen een snoepje om in dit trommeltje te bewaren en met Pasen
mag het trommeltje mee naar huis. Sparen doen we 606k in deze tijd. De kinderen

Geldermalsen
Stationsweg 9

4191 KK Geldermalsen hebben een spaarpotje meegekregen voor de vastenactie, maar dit is een andere

actie dan die in de kerk, we sparen namelijk voor een kindertehuis in Mongolié. Ik,

Socretartant Pauline, ben in januari op bezoek geweest bij een kindertehuis in Mongolig, dat is

T:0345-571522

E: secretariaat.burengeldermalsen@
suitbertusparochie.nl

Geopend op vrijdag

van 8.30- 11.30 uur

gestart door een Nederlands echtpaar. Dit tehuis
bestaat al ruim 17 jaar. De kinderen die er wonen
hebben een slechte start gehad, maar kunnen hier in
rust en met goede zorg en aandacht opgroeien. Ook
voor hen geldt dat er een nieuw begin mogelijk is.
Een extraatje is heel erg welkom, dan kunnen zij in de
zomer zaden kopen om groenten en bloemen te
kweken.

Tijdens de gezinsviering met Palmpasen zijn alle
kinderen van harte uitgenodigd om met hun
versierde Palmpasenstok naar de kerk te komen. Op
Paasmorgen (zondag 20 april), op deze nieuwe dag,
sluiten we met de kinderen het project af.

We hopen dat er weer veel kinderen het project
meevieren en één of meerdere keren met de wakkere
wandelaar meewandelen om te luisteren naar het verhaal, een gebedje en om te

Uitvaarttelefoon

Indien iemand is overleden in onze
locatie en u wilt een kerkelijke
uitvaart, dan kunt u bellen met
nummer 06-15480232

Locatieraad

Hans Buitenhuis
ha.buitenhuis@suitbertusparochie.nl
Nel van Winden
hoevecornelia@hetnet.nl
Greet Severs
greetsevers@outlook.com
Arna van Sterkenburg
vansterkenburg0]@hetnet.nl
Jos Versteegh
Josversteegh@live.n!

knutselen.
Pauline de Wit, Werkgroep Kinderwoorddienst

Vieringen Ravestein
Geldermalsen

Bankrekeningnummer: k9
NL8ZRABO0321219414 t.n.v. " ' _ L ledere vierde zondag van de maand is er een woord

RK. Kerkbest.Suitbertus in en communieviering in verzorgingshuis Ravestein in
Culemborg . Geldermalsen op de Wieken. Voorganger is Greet

. Severs. Deze viering begint om 15.00 uur in de grote
zaal en na afloop drinkt men gezamenlijk een kopje

koffie of thee.

Ook voor mensen die niet in Ravestein wonen, is

~ deze viering toegankelijk. U bent hierbij van harte

-

~ welkom!

Om een exemplaar van het
parochieblad HartSlag thuis
bezorgd te krijgen, kunt u een
mailtje sturen naar:
secretariaat.burengeldermalsen@
suitbertusparochie.n!
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Feestmarkt Werk aan de kerken

Op zondag 7 september 2025 staat de jaarlijkse feestmarkt
op het plein rond de Gregoriuskerk in Buren gepland.

Heeft u nieuwe of gebruikte spullen over, die nog bruikbaar
zijn voor anderen, dan kunt u deze spullen bij ons inleveren.

Wegens het volume kunnen wij geen bankstellen,
eethoeken en kasten aannemen.

De bedoeling is de goederen te verkopen op de feestmarkt
en de opbrengst daarvan aan het restauratiefonds van onze
kerken toe te voegen.

Om die reden worden alleen goederen die nog verkoopbaar
zijn, geaccepteerd.

Wilt u iets maken, koken of bakken om op de feestmarkt van
zondag 7 september ten behoeve van het restauratiefonds
te verkopen, dan horen wij dat graag.

Wij zijn nog steeds op zoek naar personen die onze
commissie willen versterken.

Als u hier iets voor voelt of meer wilt weten, kunt u contact
opnemen met:

John de Bruijn 0345-622626 of 06-23423216
Ad van Hazendonk 0344-572520
Theo van der Gun 0345-502577 of 06-15025081

Commissie Werk aan de Kerken

DAUWTRAPT U OOK MEE?

Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei a.s. gaan we weer
dauwtrappen.

Om 07.00 uur start de wandeling vanaf de kerk in Buren.
Aansluitend is er een ontbijt in het zaaltje naast de kerk. Om
10.00 uur is er een woord- en communieviering in de
Gregoriuskerk in Buren. We organiseren dit alles samen met de
Hervormde gemeenten van Buren en Erichem. Graag uiterlijk 22
mei opgeven voor de wandeling en het ontbijt (ook dieetwensen
doorgeven). Opgeven kan bij Jos Versteegh via telefoonnummer
06-102 377 26.

o,

Boekenmarkt !!1!

Zaterdag 10 mei
Kerkplein
H.Gregorius kerk
Kornedijk 2, Buren
10.00 tot 15.00 uur

Een markt met:
Tweedehandsboeken
Bezichtiging kerk
Koffie hoek

Nieuw op de markt!!!!
0.a. Sjoelen, grabbelen
blik gocien en
warme wafels

o6
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Redactioneel

Op het moment van dit schrijven zitten we midden in de Vastentijd. Een tijd van
vasten en onthouding. Tijdens de vieringen wordt hier uiteraard bij stilgestaan.
En dan gaan we op naar de Goede Week en Pasen. Dit jaar willen we hier extra
aandacht aan besteden door op zondag 13 april een Palmpasenfeest te
organiseren voor jong en oud. Enkele jonge ouders zijn hier enthousiast mee aan
de slag gegaan. Hiernaast kunt u er meer over lezen.

Alle vieringen met hun aanvangstijden rond de Goede Week en Pasen treft u
natuurlijk ook op het rooster elders in deze HartSlag.

Dan staat voor donderdag 24 april onze volgende ontmoetingsviering weer op de
agenda. Wij hopen net als voorgaande keren weer velen van u te mogen
ontmoeten. Hieronder vindt u meer informatie.

Tot slot wensen wij onze lezers een goede voorbereiding op het Paasfeest en een
Zalig Pasen toe!!
Met een hartelijke groet van Johanna en Willie

H. Kruisverheffing
Voorstraat 21,4153 AH Beesd
OLV Maria Geboorte
Kerkweg 5,4155 BD Gellicum

Noodtelefoon:
06-25116603

Secretariaat:
Voorstraat 19,4153 AH Beesd
Tel: 0345-681355
secretariaat.linge@
suitbertusparochie.nl

Locatieraad:
Gerrie de Jong Palmzondag - 13 april
gerrie@gerriedejong.nl
Yvonne Schneider
yvonne.torenhoek@kpnmail.nl
Paul van Buuren
p3i1@hetnet.nl
Willie de Bruijn
fam.debruijn@hetnet.nl

Zondagochtend 13 april om 10 uur gaan we met de kinderen van de
basisschoolleeftijd een Palmpasenstok knutselen in de kerk in Beesd. We hebben
mooie kruizen getimmerd. De kinderen mogen de kruizen, met hulp, versieren.
Hiervoor hebben we crépepapier, stickers, rozijnen, pinda’s, snoepjes, paaseitjes en
een broodhaantje.

Daarna lezen we een stukje uit de kinderbijbel, zodat de kinderen begrijpen waarom
we de Palmpasenstokken hebben gemaakt. Ook lopen we een stukje door de kerk
met de Palmpasenstokken. Daarna mogen de kinderen de palmpasenstok weggeven

Denkichenilgnusimer: aan iemand die wel een beetje hoop kan gebruiken. Als u benieuwd bent of de
NLO9RABO0313135584 . > . . =

kinderen hun mooie Palmpasenstokken weg willen geven, zien wij u graag.
Pastoraatsgroep:

Tot slot gaan we paaseieren zoeken in de pastorietuin onder het genot van een kopje
koffie of limonade. We hopen op mooi weer en veel kinderen, met hun papa’s,
mama’s, opa’s en oma’s.

Te bereiken via
secretariaat.linge@
suitbertusparochie.nl

Administratie begraafplaatsen
Gellicum, Rhenoy, Rumpt:
Harrie van Bremen: 06-53473495

Columbarium:
secretariaatlinge@
suitbertusparochie.nl

Inleveren kopij HartSlag:
hartslag-linge@
suitbertusparochie.nl
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In de Palmpasenstok zit veel symboliek

Hieronder vertellen we daar wat meer over:

Het kruis is het symbool van het verhaal van Goede Vrijdag.
Jezus is gevangen genomen. Al zijn vrienden hebben hem in
de steek gelaten. Pilatus, de stadhouder, vraagt aan de
mensen wat er met Jezus gedaan moet worden. De mensen
roepen: Kruisig Hem! Zo sterft Jezus als misdadiger aan het
kruis.

De 12 pinda's staan voor de 12 leerlingen van Jezus. Het roept
het verhaal op hoe de 11 leerlingen in slaap vielen, juist toen
Jezus het moeilijk had. Eén leerling (Judas) liet zijn Heer door
verraad in de steek. Dit gebeurde op Witte Donderdag.

ZONDAG
13
APRIL

2 snoepslingers aan een draad. Totaal heb je 4 slingers, die de 2 U 2 5
seizoenen van het jaar voorstellen.

De 30 rozijnen staan voor het geld dat Judas kreeg om Jezus
te verraden, namelijk dertig zilverlingen.

De buxustakjes herinneren ons aan de palmtakken waarmee 1 0: 0 0
de mensen zwaaiden toen Jezus Jeruzalem binnenkwam op

Palmpasen. De buxus blijft ook altijd groen, een verwijzing U U R
naar leven dat sterker is dan de dood.

Het haantje is van brood. Dat is ook een symbool voor het
brood van het laatste avondmaal dat Jezus samen met zijn
vrienden vierde op Witte Donderdag. Toen Jezus gevangen
genomen was, vluchtten zijn vrienden, dus ook Petrus.
Mensen vroegen hem: Jij hoorde toch ook bij die Jezus?
Petrus antwoordde tot drie maal toe: ‘Ik? Welnee, ik ken die
man niet!" En toen kraaide de haan. Petrus herinnerde zich dat
Jezus dit had voorspeld. Dit gebeurde op Goede Vrijdag.

De eieren zijn een teken van nieuw leven. Paaszondag.

Ontmoetingsviering — 24 april

Op donderdag 24 april staat de volgende ontmoetingsviering alweer op het
programma, dus noteer deze datum alvast in uw agenda!!

Net als altijd starten we om 10.30 uur weer met een WoCo-viering met muzikale
ondersteuning van ons Caeciliakoor.

Na afloop is er weer volop tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie/thee
en een kleine lunch. U bent toch ook weer van de partij?

Familieberichten

Overleden:

27-01-25: Mevr. H.C. van Leeuwen — Krielen {92)
08-02-25: Dhr. AJR. Gietman (84)

13-02-25: Mevr. M.C.L. Kosters - Ammerlaan (86)
02-03-25: Dhr. T.C. Piek (82)

08-03-25: Dhr. H.A. de Keijzer (88)
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24 februari 2025. Drie jaar al duurt de oorlog in de Oekraine, maar eigenlijk begon de
oorlog al 11 jaar geleden met de inval in Donbas. Vorig jaar organiseerden we in een
paar dagen tijd een vredesviering op die 24e. Je zou denken dat we er nu een heel
jaar de tijd voor hebben gehad om het voor te bereiden. Maar zoals het gaat, althans
bij ons, bedenken we ineens zo rond 8 februari dat er voor de Oekrainers niets
veranderd is en dat ze vaak emotioneel in de kou staan. We moeten de bewoners in
ons dorp toch laten weten dat we met ze meeleven en dat we ze willen steunen

en om(w)armen!!! Dus aan de slag.

Met onze trouwe kerkbezoeker Olya Nakvatska hebben we overlegd en alsnog een
vredesviering georganiseerd. Geen probleem natuurlijk. Het raamwerk van 2024 lag
er nog. Alles wat toen goed ging, is behouden gebleven en hier en daar verder

OLV Tenhemelopneming uitgewerkt. Vorig jaar bijvoorbeeld kregen we net voor de viering een CD met

Maurik Oekraiens/Byzantijnse muziek aangereikt. We hadden geen notie wat erop stond. Het
Buitenweg 4 bleken litanieén te zijn. Voor het oor van ons Hollanders leek het een beetje allemaal
4021 BD Maurik hetzelfde en voelde het eindeloos, Maar een litanie die kan je moeilijk zo maar even
0344-689082 afbreken. Nu hebben we vooraf, met vertaling van Olya, heel goed uitgezocht welke

muziek op welk moment bij de lezingen, de bezinning e.d. past.

Secretariaat
E: secretariaat.maurik@
suitbertusparochie.nl

Locatieraad

Marianne van Amelsfort Riemens
mghamelsfort@gmail.com
Ina Blijsie
inablijsie@gmail.com

Hedy Bouman

Hedy bouman@hotmail.com
Bart Bouwman
bouwman@hetnet.n/

Aram Mousa
aram.mousa@yahoo.com

Bert de Weerd Net als vorig jaar werd de Vredesvesper geleid door Marianne van Amelsfort en Olya

hacdeweerd@gmail.com Navaktska. Afwisselend, in het Nederlands en Oekraiens, lazen zij de teksten en
gingen zij voor in gebed. Bij binnenkomst kreeg eenieder (ongeveer 75 mensen) een

Pastoraatsgroep waxinelichtje aangereikt. Halverwege werd iedereen uitgenodigd het lichtje naar

Hein Schrama voren te brengen en aan te laten steken met de volgende tekst: “Steken wij een

Ria Kragten kaarsje aan voor allen die in deze en andere oorlogen zijn omgekomen. Dat ze mogen
leven - eeuwig en voorgoed - in Gods Liefde, in Zijn Warmte, in Zijn Trouw aan de

Bankrekeningnummer mensern;

NL45RABO0341102946 Artiees

RK. Kerkhof RlaXragten

NL87RABO0136432190

Openingstijden

Mariakapel dagelijks open
van 10.30 - 16.00 uur

Parochiecentrum donderdag open
van 10.00 - 12.00 uur
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H. Dominicus Tiel

Bezoekadres kerkgebouw
St. Walburgkerkpad 1, Tiel

Reguliere viering
ledere zondag om 11.00 uur

Parochiecentrum Tiel

St. Walburgkerkpad 3

4001 MG Tiel

Op werkdagen open van 9.30 tot 11.00
uur {tel. bereikbaar via secretariaat)

Secretariaat
T:0344-613701

E: secretariaat.tiel@
suitbertusparochie.nl

Locatieraad

Tom van Qostrom (voorzitter)
Sylvia van lJzendoorn (vicevoorzitter)
Berry Hattink (secretaris)

Bert Pruijn (penningmeester)
Marita Reuvers (codrdinator
vrijwilligers)

Mieke van den Besselaar
(communicatie)

Bert Spaan (beheerscommissie)
E: locatieraadtiel@
suitbertusparochie.nl

Pastoraatsgroep
Peter Gruijthuijsen
Jan van Loon
Marie-José van Loon
Merijn Pieterson

Bankrekening

NL72 RABO 0151 1056 50

t.n.v. RK. Geloofsgemeenschap H.
Dominicus

Kerkbalans
NL15 INGB 0002 5104 01
t.n.v. Kerkbijdrage H. Dominicus

Stichting Vrienden van de 5t.

Dominicus
NL88 RABO 0362 9669 49
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Getuige van een vitale en toekomstgerichte
geloofsgemeenschap

Op zondag 16 februari werd weer de vrijwilligerszondag georganiseerd van de H.
Dominicus geloofsgemeenschap in Tiel. Zelf mocht ik daar een bescheiden bijdrage
aan leveren door voor te gaan in de viering van de eucharistie. Het was een feest om
met zoveel betrokken vrijwilligers samen te zijn. De gezamenlijke koren hadden
mooie liederen uitgekozen en ingestudeerd en het klonk als een klok. Het bekende
spreekwoord luidt: zingen is dubbel bidden. En dat bleek waarheid. De liederen
hielpen om de viering te verheffen en onze geest op God te richten.

Van tevoren had ik mijn licht opgestoken bij de locatieraad en het blijkt dat de
geloofsgemeenschap meer dan 300 vrijwilligers telt die werkzaam zijn in maar liefst 38
werkgroepen. Dat is een prestatie van formaat, iets om trots op te zijn. In de viering
hebben we deze mensen niet alleen in het zonnetje gezet, maar hebben we God ook
gedankt voor hun inzet en trouw. Want vrijwilligers zijn, is weliswaar vrijwillig, maar
zeker niet vrijblijvend. We zouden niet kunnen functioneren als we er niet op zouden
kunnen rekenen dat de koster de deur opendoet en de verwarming aanzet of dat het
koor op zondag komt zingen. Dat er koffie wordt gezet of omgezien wordt naar
mensen die onze hulp nodig hebben.

De geloofsgemeenschap kan niet anders dan vertrouwen op mensen, die de
levende stenen zijn die samen de kerk opbouwen. Vrijwilligers worden niet
betaald. Niet omdat ze het niet verdienen, maar omdat ze onbetaalbaar zijn. In
onze tijd zijn we meer en meer afhankelijk van de inzet van velen. Met name in
het proces van de Missionaire Parochie komt het erop aan dat we er alles aan
doen om een open en gastvrije gemeenschap te zijn, waar mensen zich thuis
voelen en waar ze Jezus Christus kunnen leren kennen. Dat is immers onze
corebusiness: het verkondigen van het evangelie op de plaats waar wij leven en
werken.




Na de viering was er koffie met iets lekkers en werden
allen uitgenodigd voor een presentatie over de plannen
van het bestuur van de Suitbertusparochie met
betrekking tot de toekomst van het kerkgebouw. Als
eucharistisch centrum van de parochie vervult de
Dominicus een bijzondere functie. Daarom zijn er
plannen gemaakt om het interieur aan te passen aan de
huidige liturgische inzichten, het gebouw te
verduurzamen en bovendien een extra ruimte te
bouwen tussen de pastorie en de kerk, waardoor er ook
op andere manieren van de kerk gebruik gemaakt kan
worden. Ambitieuze plannen die getuigen van veel
vertrouwen in de toekomst! Geweldig.

Daarna konden we in de pastorie genieten van een heerlijke lunch. Die was tot in de puntjes voorbereid en het ontbrak
ons aan niets. Heerlijke salades en broodjes met kaas en paté, een glaasje wijn maakte het geheel compleet. Hulde aan
degenen die dit geregeld hebben. Het was een voorrecht om als voorbijganger - toevallig ingeroosterd voor de
eucharistieviering op die zondag - getuige te mogen zijn van een vitale en toekomstgerichte geloofsgemeenschap.

—

Ik wens allen die zich verbonden weten met de
Dominicuskerk Gods zegen en de inspiratie van de
heilige Geest toe om tot in lengte van jaren levende
stenen te zijn voor de opbouw van de kerk.

Rector Patrick Kuipers
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Vastenmaaltijd

Op woensdag 16 april om 18.00 uur wordt er een gezamenlijke
maaltijd in de Zondagschuur achter de R.K. Petrus en Pauluskerk
in Varik gehouden. Deze maaltijd is een samenwerking van leden
van de PKN-kerken Varik/Heesselt en de pastoraatsgroep van de
H.H. Petrus en Pauluskerk te Varik.

Vanaf 17.30uur is de Zondagschuur geopend.

Het zal een sobere maaltijd zijn met soep en brood.
Wij hebben deze dag in de Goede Week gekozen om ons

H.H. Petrus en Paulus samen te bezinnen op het komende Paasfeest.

Varik We willen niet alleen samen eten, maar ook samen
bidden, luisteren en zingen.

Grotestraat 21

4064 EC Varik De opbrengst van deze maaltijd is bestemd voor de Vastenactie.

T: 06 - 54686810 De campagne staat dit jaar in het teken van schoner koken in Oeganda. Daar heeft een
groep vrouwen ontdekt hoe ze van gft-afval briketten kunnen maken om hun

Secretariaat kookvuren mee te branden.

E: secretariaat.varik@

suitbertusparochie.nl Voor deze maaltijd kunt u zich inschrijven op het intekenformulier in de kerk, of mailen

naar:
diaconie@pknvarikheesselt.nl of telefonisch bij Marie-Thérése Pijls (Tel. 0344-652564).

Locatieraad
Vaois s Frank Millahazr U kunt zich opgeven tot en met maandag 14 april.
Penningm.: Adri van de Geijn Kosten per persoon: 5 euro (kinderen zijn gratis). SAM E N
Ron Hendriks ETE N
Eaer: Janneke Kamp U BENT VAN HARTE WELKOM
Pastoraatsgroep ZOﬂd&gSSChUUF
Marie-Thérése Pijls
Tony Akkermans ASWDGHSdag

Feestvieren hoort bij het leven. Vele kinderen hebben carnaval gevierd en vertellen
daar graag over. Na de carnaval volgt de bezinning. Met de kinderen hebben we
stilgestaan bij "Aswoensdag”. Waarom "Aswoensdag” en waarom een “askruisje”?
MNadat we een verhaal verteld hebben over de betekenis van "Aswoensdag” (*Dit is een
speciale dag waarop we nadenken over hoe we betere mensen kunnen zijn”) en het
“askruisje” (“een teken dat we fouten hebben gemaakt, maar dat we het beter willen
doen"), zijn de kinderen aan de slag gegaan.

Allereerst heeft ieder kind bij een ander
kind een askruisje aangebracht op
zijn/haar voorhoofd, begeleiders niet
uitgezonderd. Vervolgens hebben zij een
as-afdruk gemaakt van een kruis en van
hun handen als teken dat zij het goede
willen doen met hun handen.

Anke van den Braak

Bankrekeningen

NL80 RABO 0350 6045 33
t.n.v. R.K. Kerkbestuur
Kerkbalans

NL88 RABO 0350 6050 68

Redactie
hartslag-varik@suitbertusparochie.nl

Reguliere viering
ledere zondag om 09.00 uur

Vastenproject
Stichting Vrienden van de In de periode tussen Aswoensdag en Pasen werken de
Petrus en Pauluskerk te Varik kinderen aan het vastenproject. Met dit project, overgenomen van
NL79 RABO 0159 2685 59 www.kinderwoordienst.nl, leren we de kinderen kijken met de ogen van Jezus.

We proberen elke zondag onze “eigen gekleurde bril van eigen oordelen”

De kerk is elk weekend # _» afte zetten en met de ogen van God naar de mensen en hun

en in de schoolvakanties ,'& situatie te kijken. Voor iedere zondag is er een poster met een

van 09.00 uur tot w hoofdpersoon uit de evangelielezing. Over deze persoon heen ligt
17.00 uur geopend. onze gekleurde bril. Wanneer de bril verwijderd wordt, wordt

zichtbaar wat je ziet wanneer je met de ogen van God en Jezus kijkt.




15 maart 2025 VRUWILLIGERSDAG NL DOET

Tjonge wat hadden we zaterdag 15 maart een mooie dag om met een aantal enthousiaste
vrijwilligers aan de slag te gaan rondom het complex bij de RK Kerk en bijbehorende begraafplaats.

Voor we om 9.00 uur aan de koffie gingen, om elkaar welkom te heten en de uit te voeren werkzaam-
heden gezamenlijk door te nemen, waren er al enkelen druk in de weer met de voorbereidingen.

Na de koffie gingen we aan de slag met een 15 tal vrijwilligers. De liguster- en de laurierhaag rond het&
kerkhof, welke door de jaren heen behoorlijk uit hun jasje waren gegroeid, werden drastisch onder handen genomen en
gemodelleerd. Diverse karren snoeiafval vonden hun weg naar de AVRI. Middels loopbruggen/hulpplanken waren de hagen
aan de slootzijde prima te snoeien. Tegelijkertijd werden de ramen, kozijnen en deuren van de zondagsschuur aan de
buitenzijde geschuurd en geschilderd zodat het gebouwtje er weer fris en glanzend uitziet. Het straatwerk van de stenen trap,
welke vanaf het parkeerterrein toegang bied tot de kerk, was door ondermijning van ratten en/of mollen danig verzakt. Deze
trap is in z'n geheel weer in goede staat gebracht en per aan/optrede gemarkeerd met witte wegenverf. Ock de
parkeervakken op het parkeerterrein zijn met witte wegenverf gemarkeerd. Het straatwerk achter de zondagsschuur, aan de
tuinzijde, is ontdaan van onkruid en ongerechtigheden en schoon opgeleverd.

Rond het middaguur werd er door Riet en Anke (als vanouds) weer een rijkelijk gevulde lunch voorgeschoteld. Halverwege de
middag waren de beoogde klussen geklaard en hebben we nog geruime tijd nagepraat onder het genot van een drankje en
hapje. Al met al, mede door het mooie weer maar vooral door het enthousiasme van eenieder, wederom een geslaagde
vrijwilligers dag waar veel werk is verzet.

Als Stichting Vrienden van de Petrus en Paulus Kerk willen wij iedereen die hieraan heeft
bijgedragen, voor of achter schermen, HARTELLUK BEDANKEN.
Bart Brands

Agenda

Inleveren kopij HS 3/2025  : Dinsdag 29 april

Koffiedrinken : Zondagen 27 april, 11 en 25 mei

Vesperviering : Woensdag 2 en 9 april 19.00 uur

Ophalen PalmPasen stokken : Zondag 6 april in de Zondagsschuur

PalmPasen : Zondag 13 april

Vastenmaaltijd : Woensdag 16 april 18.00 uur

Kruiswegviering : Vrijdag 18 april 15.00 uur

Zondagsschuur : ledere zondag. Aan het begin van de viering gaan we vanuit de kerk naar de zondagsschuur
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Chrismamis 2025

De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt
plaats op woensdag 16 april in de Onze Lieve Vrouwekerk
te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur).

De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. Het is
een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat vanuit vele
parochies en locaties vertegenwoordigers aanwezig zijn.
Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats
van de olie voor de zieken alsook die voor de
geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat
voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel
en de priesterwijding. Ook vernieuwen de priesters hun
wijdingsbeloften.

Open Kloosterdag 2025: Wat geeft jou hoop?

In het kader van het Heilig Jaar met het thema Pelgrims van Hoop organiseert de KNR (Konferentie van in Nederland
gevestigde Religieuzen) een extra Open Kloosterdag op zondag 25 mei 2025. Bijna twintig kloosters openen die dag hun
deuren. Zij nodigen iedereen uit om hen te komen bezoeken. In dit jaar van Hoop willen de kloosters en hun bewoners laten
zien hoe zij proberen plekken van hoop te zijn. Graag gaan ze met u in gesprek over dit thema. Wat geeft jou hoop? Hoe kun

je hoop doorgeven?

Alle informatie over programma’s en locaties zal vanaf begin april te vinden zijn op www.openkloosterdag.nl

Herdenking van hedendaagse martelaren in Apeldoorn

Jaarlijks herdenkt de Gemeenschap van Sant’'Egidio alle christenen die in het afgelopen jaar werden omgebracht vanwege
hun geloof. Ook dit jaar vindt de bijeenkomst plaats in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18): op dinsdag

8 april, aanvang 19.00 uur.

“Tijdens dit oecumenische gebed lezen we de namen van de christenen in de wereld die recent hun leven hebben gegeven
voor hun geloof. Het is een gebed uit solidariteit met alle mensen die leven in de verdrukking en vervolgd worden omwille
van hun geloof. Ons gebed gaat uit naar de christenen in Oekraine, Rusland, Syrié, Iran, Irak, Jemen en overal in de wereld
waar zoveel mensen slachtoffer zijn van het aanhoudend geweld. leder jaar is dit weer een indrukwekkende bijeenkomst,
waarvoor vanuit het hele land mensen samen komen,” aldus de organisatie. Bij de herdenking van hedendaagse martelaren
zijn altijd hoogwaardigheidsbekleders van verschillende kerkgenootschappen aanwezig, waarbij €én van hen voorgaat in

de gebedsdienst.

Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in de
Rooms-Katholieke Kerk heeft een nieuwe website op
rkmeldpunt.nl.

De vernieuwde website wil mensen die grensoverschrijdend
gedrag hebben ervaren in de R.-K. Kerk op een
laagdrempelige manier uitnodigen om zich te melden. Dat
kan telefonisch. Ook kan er een formulier worden ingevuld
op de website.

De nieuwe website is eenvoudig van opzet, met een beperkt
aantal pagina's waarop in kort bestek veel informatie wordt
gegeven voor wie een kwestie wil melden. Na een melding
neemt het Meldpunt in de persoon van de
meldpuntfunctionaris contact op met degene die de
melding deed. “De meldpuntfunctionaris van het Meldpunt
luistert naar uw verhaal en biedt ondersteuning bij
vervolgstappen, zoals juridische, pastorale of psychische
hulp,” aldus de website. De meldpuntfunctionaris geeft

Meldgunt

Grensoverschrijdend Gedrag RKK

mensen persoonlijk en op maat hulp en advies en ook
ondersteuning bij de mogelijke stappen die mensen
kunnen nemen.

Het onderdeel 'veelgestelde vragen’ op de website geeft
antwoord op vragen als: Wat is grensoverschrijdend gedrag
binnen de R.-K. Kerk? Wat gebeurt er nadat ik een melding
heb gedaan? Welke juridische stappen kan ik ondernemen
als slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag?
Aangegeven wordt over welke personen meldingen
kunnen worden gedaan bij het Meldpunt, omdat voor hen
de Gedragscode Pastoraat geldt.

Bezoek de site op www.rkmeldpunt.nl



Gelezen en gehoord

‘Zien en Geloven' in
Rijksmuseum Twenthe

In de middeleeuwen ging kunst verder dan alleen kijken.
Tijdens religieuze ceremonies kwamen schilderijen, beelden
en andere objecten tot leven: wierookvaten zwaaiden door
de lucht, klokken luidden en psalmen vulden de ruimte.
Voorwerpen zoals kruisen en getijdenboeken werden
aangeraakt en gekust. Zelfs smaken en geuren — van de
miswijn tot wierook — speelden een belangrijke rol in de
beleving. De tentoonstelling ‘Zien & Geloven. Zintuiglijke
ervaring in de late middeleeuwen’ in Rijksmuseum Twenthe
(Enschede) brengt deze rijke, zintuiglijke wereld opnieuw
tot leven.

Kijk anders naar kunst

'Zien & Geloven' toont kunstwerken in hun oorspronkelijke Praktische informatie

context en biedt volgens het museum een vernieuwende ‘Zien & Geloven. Zintuiglijke ervaring in de late

kijk op hoe ze werden gebruikt. Rijksmuseum Twenthe: “Je middeleeuwen’: t/m 4 mei in Rijksmuseum Twenthe,
kunt niet alleen genieten van prachtige kunstwerken uit de Lasondersingel 129-131 Enschede,

vijftiende en zestiende eeuw, maar ook zelf voelen hoe www.rijksmuseumtwenthe.nl, di-zo 10-17 uur.

perkament onder je vingertoppen aanvoelt en de geur van
wierook ervaren. Zo krijg je een unieke inkijk in de wereld
van de late middelesuwen.”

Pelgrims van hoop - Bidden in het Heilig Jaar

Het boek ‘Pelgrims van hoop, Bidden in het Heilig Jaar 2025" van uitgeverij Adveniat, is in
januari jl. door Leo Fijen gepresenteerd in de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Het
boek kwam er ter gelegenheid van het Jubeljaar 2025. Vanuit alle bisdommen werden h,
bijdragen aangeleverd. De bisschoppen schreven voor iedere maand een meditatie met : | }L‘l‘- TS
het thema Pelgrims van Hoop. Daarnaast leverden de Jezuieten voor het boek een aantal § o ]S{ P
portretten van Heiligen aan. :

Met de meditaties van de bisschoppen, de verhalen over de heiligen, de bul en het gebed
voor het Jubeljaar, een brief van de gezamenlijke bisschoppen, verdere gebeden en
onder meer een overzicht van de belangrijkste activiteiten tijdens het Jubeljaar in de
bisdommen, biedt het boek brede inspiratie voor het Heilig Jaar 2025.

ISBN: 9789493395022 prijs: 11,99 euro

Minecraft maakt Sint-Pietersbasiliek toegankelijk voor scholieren

om scholieren een interactief bezoek aan de basiliek te
bieden.

“We nodigen scholieren en kinderen uit om het
meeslepende verhaal van de geschiedenis van de
Sint-Pietersbasiliek te verkennen”, aldus franciscaan Enzo
Fortunato bij de perslancering van het spel op 18 maartin
Rome. “Spelers gaan de uitdaging aan om de basiliek te
restaureren en ontdekken zo hoe cultureel erfgoed en
moderne innovatie elkaar kruisen.”

Peter is here: Al for Culturale Heritage ('Hier is Petrus: Al voor
cultureel erfgoed’) is een module voor het populaire
computerspel Minecraft, ontworpen door het Vaticaan en

De Sint-Pietersbasiliek verkennen, haar architecten Microsoft. Het project is vooral bedoeld om scholieren
ontmoeten en het gebouw zelfs eigenhandig restaureren: tussen de acht en achttien jaar oud meer over de Sint-Pieter
dat kan sinds kort in het computerspel Minecraft. Het te laten leren. (bron: www.kn.nl 19 maart jl.)

Vaticaan en Microsoft hebben de handen ineengeslagen
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Goede Week & Pasen

Knutsel het lege graf
Heb je zin om het lege graf na te maken gebruik... ,,,

Witte donderdag
Het laatste avondmaal

De maaltijd kan beginnen.

Het is de laatste avond dat @Fﬂf{lﬂ
de leerlingen en Jezus samen Paeriyd
bij elkaar zijn. Dan neemt s&y&ﬁ)
Jezus het brood, dankt God, AR

breekt het brood in stukken en zegt: ‘Neem en eet, dit is
mijn lichaam.” En daarna neemt hij een beker wijn, dankt
God opnieuw, en zegt: Drink uit deze beker, dit is mijn
bloed. Ik geef mijzelf aan jullie. Blijf dit doen, telkens als je
bij elkaar komt, om zo aan mij te denken.

Bron: gelovenisieuk.ni

Of luister naar een liedje van Elly en Rikkert.
De steen is weg.

Goede vrijdag

De soldaten brengen Jezus
voor Pilatus, de Romeinse
baas. Deze vindt eigenlijk

dat Jezus onschuldig is,
maar de mensen worden
door de hogepriesters
opgehitst en ze roepen hard
dat Jezus gekruisigd moet worden.

Pilatus veroordeelt Jezus tot de dood. Jezus moet zelf zijn
kruis op zijn rug nemen en naar de berg Golgotha lopen.

Pasen
De vrouwen in de tuin

Vroeg in de ochtend gaan
Maria van Magdala en twee
andere vrouwen naar het
graf van Jezus om zijn dode
lichaam te verzorgen.

Tot hun verbazing en schrik
is de grote steen weggerold
van het graf. Het graf is leeg.
Dan zien ze plotseling twee
mannen in stralend witte
kleren. ‘Jezus is hier niet
meer. Hij is opgestaan uit

de dood'.

De vrouwen waarschuwen de andere leerlingen. Ook zij zien
de weggerolde steen en het lege graf. Ook zij durven het nu
te geloven. De dood heeft niet het laatste woord, Jezus
leeft!

YDat veerern we met Sasern;
ﬂﬂm} leeft!

Een steen op het graf.
Die kan er niet af.
Iedereen treurt.
Maar kijk 'es wat er is gebeurd.

De steen is weg. De wegq is vrij.
Het graf is leeg. De pijn voorbij.
Want Jezus leeft. En de steen is weg weq.
Helemaal weg.

Een steen op mijn hart. Zo zwaar en zo zwart.
Het komt nooit meer goed. Maar kijk 'es hier
wat Jezus doet.

De steen is weg. Mijn hart is vrij.
Ik voel me nieuw. God is bij mij.
Wat Jezus leeft. En de steen is weqg.
Weg. Helemaal weg. Foetsie.

Staat op de CD Wonder boven wonder

Samengesteld door Lilian Weijman, pw



